
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  1 juni 2025 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

Zingen: Psalm 118 (Oude Berijming) 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft. 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen 

Och HEER, geef heil op dezen dag 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 99 (Oude Berijming) 

1 God, de HEER, regeert. 

Beeft, gij volken eert, 

Eert Zijn hoog bestel, 

Die bij Israel, 

Tussen Cherubs woont 

En Zijn grootheid toont 

Dat zich d' aard bewege. 

Hij is Isrels zege! 

 

8 Geeft dan eeuwig' eer 

Onzen God en HEER. 

Klimt op Sion, toont 

Eerbied, waar Hij woont, 

Waar Zijn heiligheid 

Haren glans verspreidt 

Heilig toch en t' eren 

Is de HEER der heren. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

47 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 

Want ik ontving door Uw bevelen 't leven, 

'k Ben d' Uwe, HEER geleid mij ongestoord 

Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven 

Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 

En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 



 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 - 21  

 

De belofte van de andere Trooster 

 

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid, 
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent 

Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 
19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 
20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 
21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 

Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 2 vers 24 – 29 

 

In Christus blijven 

 

24 Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord 

hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 
25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 
26 Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. 
27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat 

iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving 

is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. 
28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal 

worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 
29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren 

is. 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 3 vers 1 – 3 

 

Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken 

van het kind van God 

 

1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 

Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 

weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij 

is. 
3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 

 

 



Zingen: Psalm 72 (Oude Berijming) 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

9 De stedelingen zullen bloeien, 

Gelijk het malse kruid. 

Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien 

Ook zal, eeuw in, eeuw uit, 

Het nageslacht Zijn grootheid zingen, 

Zolang het zonlicht schijn', 

Hun zal een schat van zegeningen, 

In Hem, ten erfdeel zijn. 

 

11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen 

Men loov' Hem vroeg en spa 

De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 

Met amen, amen na. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 214 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Eens zal op de grote morgen 

klinken het bazuingeschal, 

dan zal Jezus wederkomen 

als de Rechter van 't heelal. 

 

(Refrein) 

Wie zal op die grote morgen 

buigen voor die majesteit? 

Wie zal op die grote morgen 

vluchten voor die heerlijkheid? 

 

2 Eens zal op de grote morgen 

't mensdom zwijgen eind'lijk stil: 

dan zal Jezus Christus vragen: 

'Wat deed u om mijnentwil?' 

 

(Refrein) 

Wie zal op die grote morgen 

buigen voor die majesteit? 

Wie zal op die grote morgen 

vluchten voor die heerlijkheid? 

 

3 Eens zal op de grote morgen 

Jezus' macht worden erkend:  

dan zal ieder mens beseffen, 

dat Gods Woord geen leugens kent. 

 

(Refrein) 

Wie zal op die grote morgen 

buigen voor die majesteit? 

Wie zal op die grote morgen 

vluchten voor die heerlijkheid? 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 



Zingen: Psalm 98 (Weerklank) 

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,  

Hij heeft in goedertierenheid,  

naar de belofte eens gegeven,  

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen.  

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

4 Laat alle zeeën, alle landen  

Hem prijzen met een blij geluid.  

Rivieren klappen in de handen,  

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten,  

Hij komt, o volken wees verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Zegen 

 

 


